Willem Jan Haefkens

Nimegen, 12 april 1973
Wijchen, 16 augustus 2014

De vele lieve en medelevende reacties zin voor
ons een grote steun geweest,
Wij willen ledereen hiervoor hartelijk bedanken.

Popa, mama, Bars <
Daan, Mireille, Nighel, Dermmy, Linn, Mops

"Magere Hein, haha prufser...dle heb ik ol die
Jaren toch mooi aan het liintie gehouden.

We speelden poker en fk won, iedere keer
Telkens ais Ik 'm weer zag lachte ik 'm hard uit
en frok weer een froef.

Mil ga je toch niet krijgen! Jafa.. dat maakte
onze Hein miezerig, onzeker en verdrietig.
Doar stond fe dan met z'n stoere Jurk en z'n
noffige zeis. Ik hod geen fijd voor hem, er was
nog zoveel fe doen op deze gardidoot.
Ondanks dat nu miin #jd gekomen is. heb ik
gewonnen....al die jaren heb ik er bif gevoch-
ten en een flinke auts in het ego van Magere
Hein gefrapt. Eat thaf, mofal”

[Geschreven naar eigen verhadl van Willerm Jan)



